
Kerkdienst   1e lijdens week                           18 Februari 2024 
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar                                               10:00 uur 
Thema: “De toekomst van een krimpende kerk” 
Schriftlezing: Jeremia 38:1-13, Marcus 4:30-32 (NBV)  
Organist: Jan Teeuw 
Muziek team: Band Latreia 
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Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Nieuwe liedboek 885 Groot is uw trouw 
 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

 

Bemoediging en groet 
 

In Memoriam 
 

Opwekking 733 Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
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o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 2x 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Gebed 
 

Nieuwe Liedboek 657: 1, 2, 3 Zolang wij ademhalen 
 

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
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3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Kindermoment Lijdensweek 1 
 

Matteüs 16:13-23 
 
 
 
 

Petrus zegt dat Jezus de messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat 
hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort 
moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren. 
 

Kinderopwekking 156: 2 Petrus is de Rots (aanpassing) 
 

Petrus is de rots waarop ik bouw, 
Hij is een vriend van wie ik hou. 
Niets en niemand kan mij scheiden 
van de Heer die ik vertrouw. 

 
2. Hij is goed: GOED! 
Hij is echt: ECHT! 
Hij is trouw: TROUW! 
En Hij houdt echt veel van mij en jou. 
Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, 
diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die. 
 

Petrus is de rots waarop ik bouw, 
Hij is een vriend van wie ik hou. 
Niets en niemand kan mij scheiden 
van de Heer die ik vertrouw. 

 

Jeremia 38:1-13 
 

1 Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de zoon van Selemja, en 
Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken: 2 ‘Dit zegt de 
HEER: Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar 
wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er levend afbrengen. 3 Dit zegt de HEER: Deze 
stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar 
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innemen.’ 4 De raadsheren zeiden tegen de koning: ‘Die man moet ter dood gebracht worden. 
Door zulke dingen te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de 
soldaten die hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen, maar hun 
ondergang.’ 5 Koning Sedekia antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet 
tegenhouden.’ 6 Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van 
de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer; er was 
alleen modder, waarin Jeremia wegzakte. 7 Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, 
hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in de 
Benjaminpoort. 8 Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe en zei: 9 ‘Mijn heer en 
koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. 
Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer.’ 
10 De koning beval Ebed-Melech: ‘Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia 
naar boven, voordat hij sterft.’ 11 Ebed-Melech riep toen dertig man bij elkaar en ging naar de 
kelder van het magazijn van het koninklijk paleis, waar hij wat versleten kleren en oude lappen 
haalde. Hij liet deze aan touwen naar Jeremia in de put zakken 12 en zei tegen hem: ‘Stop die 
kleren en lappen onder uw oksels en haal de touwen eronderdoor.’ Jeremia deed wat hij zei, 
13 en zo trokken ze hem uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het 
kwartier van de paleiswacht. 
 

Nieuwe Liedboek 313: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid 
 

1. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, voor andere stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan. 
 

Marcus 4:30-32 
 

30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis 
kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle 
zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het 
het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 
schaduw kunnen nestelen.’ 
 

Nieuwe Liedboek 313: 5 O Gij die wilt ontmoeten 
 

5. O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten zitten en luisteren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, ’t woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer. 
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Overdenking “De toekomst van een krimpende kerk” 
 

Nieuwe Liedboek 686 De Geest des Heren heeft 
 

1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maak één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 488 Heer ik kom tot U (tijdens de collecte) 
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
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Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 2x 

 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Nieuwe Liedboek 970 Vlammen zijn er vele 
 

1. Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
 
2. Ranken zijn er vele, één is de stam, 
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele, één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
 
3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
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4. Velen mogen dienen als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
 
5. Leden zijn er vele, één is Zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, één is Zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘ZWO Inwendige zendingsbond’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 
De uitgangscollecte is voor ‘ZWO Inwendige zendingsbond’ 
 
Daarmee blijven we dichtbij huis, want zending is een roeping voor elke gemeente en elke 
gelovige. Uiteindelijk zien we toch niets liever dan dat mensen die Hem nog niet kennen, tot 
het heil in Christus komen en Hem navolgen? Op meer dan 30 plaatsen in Nederland is de 
organisatie betrokken bij de begeleiding van missionaire werkers. Het zijn hoopvolle tekenen 
van het voortgaande werk van Gods Geest. 
De IZB staat voor zending in Nederland. Gedreven door het verlangen dat mensen Jezus 

Christus leren kennen en Hem volgen, werkt de IZB nauw samen met 
kerkenraden en gemeenten bij missionair beleid (IZB-Focus). Daarnaast 
zijn ze betrokken bij het werk van een groot aantal missionaire werkers 
en predikanten door heel het land (IZB-Impact). Het brede werkterrein 
van de IZB omvat ook de toerusting en nascholing van predikanten (IZB-
Areopagus) en het bieden van online inspiratie voor individuele 
christenen (IZB-Vandaag) 

 
Steun dit werk van IZB. U kunt uw/jouw bijdrage overmaken op de bankrekening van de ZWO-
commissie Hervormd gemeente Aalsmeer, NL73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. IZB of scan de ZWO 
QR code. 
 
Volgende week 
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Zondag 25 Februari 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Bevestiging Ambsdrager 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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