
Kerkdienst   2e lijdenszondag                         25 Februari 2024 
Ds. M.J. Zandbergen                                                      10:00 uur 
Bevestiging Ambtsdragers 
Thema: “Geroepen tot wij” 
Schriftlezing: Exodus 3:1-15 (NBV)  
Organist: Joshua Prins 
Muziek team: Band Blessing 
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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Nieuw Psalm 133 Wat goed is het om eensgezind te leven 
 

1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 

Bemoediging en groet 
 

In Memoriam 
 

Hemelhoog 617 Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
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tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 2x 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Psalm 133: 1, 3 
 

1 Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen! 3 Goed als de dauw 
van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor 
altijd. 
 

Gebed  
 

Kindermoment Lijdensweek 2 
 

Johannes 13:1-15 
 
 
 
 

Tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Maar Petrus 
laat dit niet toe. Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten 
door Hem laat wassen. 
 

Marcel en Lydia Zimmer Samen op weg naar Pasen 
 

Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg en weten het komt goed.  
Samen op weg naar Pasen. 
Geweldig dat dat kan en dat dat mag. 
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Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde, elke dag. 

 
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. 
Stilstaan bij hosanna tot de woorden: Kruisig Hem! 
Stilstaan bij zijn angsten 
bij zijn pijn en het verraad. 
Maar weten dat het leven 
dankzij Hem weer verdergaat. 
 

Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg en weten het komt goed.  
Samen op weg naar Pasen. 
Geweldig dat dat kan en dat dat mag. 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde, elke dag. 

 
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. 
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen bij het open graf. 
 

Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg en weten het komt goed.  
Samen op weg naar Pasen. 
Geweldig dat dat kan en dat dat mag. 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde, elke dag. 

 
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan 
Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan. 
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.  
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. 
 

Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg en weten het komt goed.  
Samen op weg naar Pasen. 
Geweldig dat dat kan en dat dat mag. 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde, elke dag. 
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Exodus 3:1-15 
 

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 
priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de 
Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit 
een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur 
werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep 
Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet 
dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 
heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 
Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: ‘Ik 
heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun 
onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht 
van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te 
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de 
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de 
Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10 Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit 
Egypte wegleiden.’ 11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 
teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij 
deze berg vereren.’ 13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat 
de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” 
Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom 
tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15 Ook zei Hij tegen 
Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd 
heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” 
 

Hemelhoog 420 Heer, wijs mij uw weg 
 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
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Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 
 

Overdenking “Geroepen tot wij” 
 

Gezang 51 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’en ik kom, 
 

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

Afscheid aftredende Ambtsdragers 
 

Psalm 90: 8 Laat, Heer, uw vol uw daden zien en leven 
 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 

Presentatie nieuwe Ambtsdragers 
 

Formulier 
 

Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan ? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
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U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan ? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer ! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U ! 
 

Vragen 
 

Herbevestiging 
 

Hemelhoog 627 Abba Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 

Voorganger: Gemeente van de Oosterkerk 

Dit zijn uw nieuw bevestigde ouderling en diakenen  
Belooft u hen te steunen in hun werk door uw 
medewerking en uw voorbeden?. Wat is hierop uw 
aller antwoord?  

 
Gemeente: Ja, van harte.   
 
Gezang 456 Zegen ons, Algoede 
 
1. Zegen ons Algoede, 
Neem ons in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over ons en geef ons licht 
 
2. Stort, op onze bede, 
In ons hart uw vrede, 
En vervul ons met de kracht 
Van uw Geest bij dag en nacht. 
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3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Sela Ik zal er zijn(tijdens de collecte) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Nieuwe Liedboek 425 Vervulde van uw zegen gaan wij onze wegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg naar de wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘ZWO Missionair werk – Kliederkerk’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 
De uitgangscollecte is voor ‘ZWO Missionair werk – Kliederkerk’ 
 
Kliederkerk is er voor iedereen! 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van 
bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn 
brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen 
en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen 
kunnen ontdekken, vieren en eten. 

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk 
missionaire activiteiten in het hele land. 
 
Steun dit werk van Protestantse Kerk, het Missionair Werk - Kliederkerk 
U kunt uw/jouw bijdrage overmaken op de bankrekening van de ZWO-
commissie Hervormd gemeente Aalsmeer, NL73 RABO 0380 1440 69 
o.v.v. Kliederkerk of scan de ZWO QR code. 

 
Volgende week 
Zondag 3 Maart 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
Scholendienst i.s.m. PC Basisschool ‘De Burg’ 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of brzelf01@xs4all.nl 
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