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Op zondag 18 en 25 februari staan beide diensten in het teken van de eerste 

brief van Petrus. ‘Het einde van alles is nabij’ – deze woorden uit 1 Petrus 4:7 

maken duidelijk dat we als gelovigen leven in een alles beslissende tijd. Maar 

Petrus wijst ons ook op een alles beslissende werkelijkheid … die maakt dat 

er als christenen te leven valt!  

Het overkoepelend thema is daarom op deze zondagen:  

 

Het einde van alles is nabij … (1 Petrus 4:7) 

 

Voor de dienst: 
Zingen:  Opwekking 797 – U roept ons samen als kerk van de Heer 
… 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 



Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  (Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;          ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.       ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.          ) 2x 
Vader, maak ons één!                           ) 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde…     (Refrein) 
 
Gezang 303:2,3,4,5 – Door God bijeen vergaderd … 
2    
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
één naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

3    
Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: o Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 

 
  



4    
In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 

5    
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Begin 
Welkom + mededelingen 
Zingen:  Psalm 27:1,7 
1    
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
7    
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
Persoonlijk gebed 
Woord van afhankelijkheid + Groet 
  



Zingen: Opwekking 47 – Omdat Hij leeft …  
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
Hebben we als gezegende mensen geleefd? 
Inleiding + lezen: Lukas 24:13-17 (NBV21) 
Zingen:  Gezang 446:1,2 
1    
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 

2    
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

Gebed om genade en ontferming 
Gods weg gaan:   Micha 6:6-8 (NBV21)  
Zingen:   Gezang 446:3,4,5 
3    
Mijn herder en mijn held, mijn 
vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld 
ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

 
4    
al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt

5    
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
Kindermoment 
  



Projectlied: Met vallen en opstaan 
[Daar juicht een toon] 
 
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 
Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 
 

Toewijding + Lofprijzing: 

Opwekking 642 – Al mijn zonden, al mijn zorgen … 

1 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

2 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 
3 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’.   (Refrein) 
 
 



Opwekking 661 – Maak groot onze God … 

Refrein: 
Maak groot onze God, 
zing met mij, 
maak groot onze God. 
Zing, want Hij is groot, 
zo groot, onze God. 
 
De Koning in zijn pracht, 
bekleed met eer en macht; 
kom aarde, juich voor Hem, 
aarde, juich voor Hem. 
Het duister vreest zijn licht; 
als Hij rechtvaardig richt, 
dan vlucht het voor zijn stem, 
vlucht het voor zijn stem.   (Refrein) 
 
De God die eeuwig leeft, 
de tijd geschapen heeft, 
de Vader, Geest en Zoon, 
Vader, Geest en Zoon. 
Het Lam dat werd geslacht, 
de Leeuw in al zijn kracht, 
de Koning op de troon, 
Koning op de troon.    (Refrein) 
 
(bridge 2x)                ) 
Allerhoogste Heer,         ) 
waardig onze eer.         ) 2x 
Kom, zing met mij:        ) 
maak groot onze God.  )   (Refrein) 
      
Gods Woorden gelezen en verkondigd 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Lezen:    1 Petrus 1:1-9 en 2:19-25 (NBG-1951)     
Verkondiging     Je bent geliefd, niet alleen … en … er is wat met je 
gebeurd! 
  



Zingen:      Gezang 87 – Wij willen God de ere geven … 
1    
Wij willen God de ere geven 
en maken zijn genade groot; 
want wij zijn voor de zonde dood 
en wat God zelf heeft afgeschreven 
zal niet herleven. 
 

2    
Wij zijn met onze Heer verbonden 
en door de doop Hem toegewijd. 
Wij gingen midden in de tijd 
in Christus dood voor onze zonde 
geheel te gronde. 

3    
De mensheid der verloren tijden 
deed Christus sterven aan zijn kruis, 
opdat Hij uit het slavenhuis, 
als nieuwe mensen, zijn bevrijden 
zou uitgeleiden. 
 

4    
Al onze boosheid en ellende 
ging met de Heer ter rust in 't graf. 
Wij zijn ontslagen van de straf 
en God wil zich weer tot ons wenden 
als zijn gekenden.

5    
Zoals de Christus is verrezen 
door 's Vaders heerlijke overmacht, 
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
om nieuw te leven, zonder vrezen, 
nu en na dezen. 
 
Toewijding in gebed en gaven 
Dank – Lofprijzing – Voorbede – Onze Vader 
Inzameling 
 
Gezegend en gezonden 
Zingen:     Opwekking 493 – Jezus, wat een heerlijke naam …  
1 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 

2 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik 
lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en 
kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 



3 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    
IZB  
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Spaarproject  
Kindernevendienst 
 
 
 
Collecte op 18 februari voor IZB 
Op 18 februari ’24 is de collecte bestemd voor de missionaire organisatie IZB. 
Daarmee blijven we dichtbij huis, want zending is een roeping 
voor elke gemeente en elke gelovige. Uiteindelijk zien we toch niets liever 
dan dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en 
Hem navolgen? Op meer dan 30 plaatsen in Nederland is de organisatie 
betrokken bij de begeleiding van missionaire werkers. Het zijn hoopvolle 
tekenen van het voortgaande werk van Gods Geest.   



De IZB staat voor zending in Nederland. Gedreven door het verlangen dat 
mensen Jezus Christus leren kennen en Hem volgen, werkt de IZB nauw 
samen met kerkenraden en gemeenten bij missionair beleid (IZB-Focus). 
Daarnaast zijn ze betrokken bij het werk van een groot aantal missionaire 
werkers en predikanten door heel het land (IZB-Impact). Het brede 
werkterrein van de IZB omvat ook de toerusting en nascholing van 
predikanten (IZB-Areopagus) en het bieden van online inspiratie voor 
individuele christenen (IZB-Vandaag) 
Van harte bevelen we de collecte bij u aan! U kunt uw gaven geven in de 
collectezak, of het bedrag overmaken naar de ZWO Hervormde Gemeente 
Aalsmeer met bankreknr NL 73 RABO 0380 1440 69 ovv IZB, of door de QR-
code te gebruiken. 
Hartelijk dank, uw diaconie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo klein is dat dus, 
een mosterdzaadje. 
 

Hoe onbetekenend klein iets ook  
mag lijken, onderschat het niet, 
God zelf draagt namelijk zorg  
voor groei.  
 

In dat vertrouwen werkt de  
IZB aan zending in Nederland. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 



Benefietconcert voor Israël in Aalsmeer 
 
Met het 
Hineni Symfonie Orkest 
o.l.v. Ilia Belianko 
en 
Sacha van Ravenswade 
Chazzan|Tenor 

 
Dinsdag 27 februari 
Aanvang: 19.30 uur 
Dorpskerk 
Kanaalstraat 12, Aalsmeer 

 
Op dinsdag 27 februari vindt in de Dorpskerk een benefietconcert plaats, dat 
wordt uitgevoerd door het Hineni Symfonie Orkest. 
 
Het Hineni Symfonie Orkest bestaat uit professionele musici en zeer 
getalenteerde amateurs, die het Joodse volk een warm hart toedragen. De 
orkestleden musiceren ter bemoediging van het Joodse volk en willen op 
deze wijze hun sociale en culturele welzijn bevorderen. 
 
De opbrengsten van de concerten komen ten goede aan de 
welzijnsorganisatie Hineni in 
Jeruzalem dat steun biedt aan onder meer weeskinderen, kansarme 
jongeren, Holocaustoverlevenden en slachtoffers van terreur.  
Het centrum wordt geleid door de Nederlandse Benjamin Philip en beschikt 
over een grote gaarkeuken, die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van 
een gratis warme maaltijd voorziet. 
 
Sacha van Ravenswade 
Sacha is vaste chazzan (voorzanger) in de Jacob Obrecht Synagoge te 
Amsterdam en is daarnaast ook verbonden aan synagogen in Amstelveen en 
Amsterdam. 
Door de jaren heen heeft Sacha zich ontwikkeld tot een lyrische tenor met 
een gemakkelijke hoogte. Tijdens zijn concerten brengt hij het repertoire 
gloedvol tot leven en weet hij zijn publiek te raken met zijn vertolkingen. 
 
Toegangskaarten zijn te krijgen via www.hinenisymfonieorkest.nl  
€ 18,50 per persoon, € 45,00 gezinskaart  
Of 
€ 20,00 aan de zaal 
 



Er wordt een collecte gehouden voor de gaarkeukens van het Hineni 
Centrum in Jeruzalem. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. 
Zet u de datum vast in uw agenda? 
 
Hartelijke groet, 
Israëlwerkgroep. 
 

Tussenstand Actie Kerkbalans 2024 
Allereerst willen we alle lopers bedanken die in weer en wind langs de deuren 
zijn geweest om de antwoordenveloppen van de Actie Kerkbalans weer op te 
halen. Langs deze weg ook meteen het verzoek aan de lopers om de 
opgehaalde antwoordenveloppen af te geven bij één van de 
kerkrentmeesters. 
Inmiddels heeft bijna 40% van de gemeenteleden zijn of haar 
Kerkbalansformulier ingevuld en ingeleverd, waarvoor dank! De teller qua 
toezeggingen staat vooralsnog op ruim € 100.000. Een mooi bedrag en 
namens beide wijkkerkenraden willen we een ieder bedanken voor deze 
toezeggingen.  
Mocht u het toezeggingsformulier nog niet hebben ingevuld, hopen we dat u 
daar deze week even tijd voor wilt maken en bij uw loper of bij één van de 
kerkrentmeesters wilt inleveren.  
U kunt het antwoordformulier ook heel makkelijk via de website van de kerk 
invullen en versturen (www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans). 
Mocht u om welke reden dan ook uw Kerkbalansfolder of 
toezeggingsformulier niet meer hebben, spreek dan gerust even één van uw 
Kerkrentmeesters aan. We hebben nog een aantal exemplaren liggen en we 
kunnen altijd een digitale versie naar u mailen. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ezra Overbeek (ezra.dorpskerk@gmail.com) 
 
 


