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Net als op zondag 18 februari staat ook vandaag de dienst in het teken van de 
eerste brief van Petrus. ‘Het einde van alles is nabij’ – deze woorden uit 1 Petrus 
4:7 maken duidelijk dat we als gelovigen leven in een alles beslissende tijd. 
Maar Petrus wijst ons ook op een alles beslissende werkelijkheid … die maakt 
dat er als christenen te leven valt! Het overkoepelend thema is daarom ook 
vandaag: 
Het einde van alles is nabij … (1 Petrus 4:7) 
 

 
Voor de dienst: 
Zingen: (LvK) Gezang 444 – Grote God, wij loven U 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
  



Opwekking 277 – Machtig God, sterke Rots 
Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, morgenster, 
niemand is als U. 

Refrein: 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Begin 
Welkom + mededelingen 
Zingen: (LvK) Psalm 138:1,4 
1    
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
4    
Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Persoonlijk gebed 
Woord van afhankelijkheid + Groet 
  



Zingen: NLB 195 – (Klein Gloria) Ere zij de Vader en de Zoon … 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
In het licht leven 
Inleiding + lezen: 1 Johannes 1:5-10 (NBV21) 
Gebed om vergeving 
Zingen: Opwekking 176 – U bent mijn schuilplaats, Heer 
U bent mijn schuilplaats Heer,       ) 
U vult mijn hart steeds weer         ) 
met een verlossingslied.              ) 
Telkens als ik angstig ben,           ) 
steun ik op U.                        ) 2x 
Ik vertrouw op U.                     ) 
Als ik zwak ben, ben ik sterk        ) 
in de kracht van mijn Heer.           ) 
 
Gods beloften: 1 Johannes 2:1-3 (NBV21) 
 
Zingen: (LvK) Gezang 435: 2,4,5 – Heer, ons lot is in uw handen 
2    
Heer, ons lot is in uw handen, 
en het is uw hartewens, 
naar uw beeld ons te verand'ren, 
Jezus Christus, nieuwe mens. 
O Gij zijt ons zeer genegen, 
ook al doet uw liefde pijn 
en al smaalt men allerwegen, 
dat wij uw gevang'nen zijn. 

4    
Kom toch om de macht te breken 
van de vorst der duisternis; 
geef in ons bestaan een teken, 
dat de zege zeker is; 
hef ons op uit onze zonden, 
werp de duiv'len bij ons uit, 
want de vrijheid moet gevonden, 
Heer, vervul Gods raadsbesluit! 

  



5    
Duur hebt Gij uw volk verworven 
en alleen van U zijn wij. 
Heer, zowaar Gij zijt gestorven, 
maak ons nu ook waarlijk vrij. 
O, uw heil zal spoedig komen, 
Gij laat ons niet ledig staan: 
schoner dan de schoonste dromen 
breekt de dag der vrijheid aan. 
 
Kindermoment met projectlied over Petrus 
[op de wijs van: Daar juicht een toon] 
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 
Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 
 
Lofprijzing:  Opwekking 434 – Tot zijn eer en heerlijkheid … 
1 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
riep Hij ons tot leven. 
Om een open brief te zijn, 
door Hemzelf geschreven. 
Sprekend van zijn daden, 
door zijn hand geleid. 
Tekenen van genade, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 

2 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
delen wij zijn lijden. 
Tranen die de grens van tijd 
en ruimte overschrijden. 
Wat door Hem volbracht is, 
sterkt ons in de strijd. 
Vult ons met verwachting, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 



3 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
scherpt Hij onze zwaarden. 
Woorden van het koninkrijk, 
dat Hij brengt op aarde. 
Al wat was gebonden, 
wordt door Hem bevrijd. 
Zo zijn wij gezonden, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijk heid, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 
 
Opwekking 717 – Stil mijn ziel, wees stil … 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding.    (Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  (Refrein 2x) 
 
Slot: 
Ik rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. 



 
Gods Woorden gelezen en verkondigd 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Lezen: 1 Petrus 4:7-19 (NBV21) 
Verkondiging Leven vanuit wat je bent geworden en wat je is gegeven 
Zingen: (LvK) Gezang 214: 3,4,5,6 – O, nu ik mocht aanschouwen … 
3    
O, nu ik mocht aanschouwen, 
uw overwinningsfeest, 
kan mij niet meer benauwen 
het duister van mijn geest. 
Ik zal vol goede moed 
behouden 't kostbaar goed, 
dat mij verworven heeft 
de Heer die eeuwig leeft. 
 

4    
Met Hem ben ik in vrede; 
Hij noemt mij met zijn naam. 
Ik ben een van zijn leden, 
waar Hij ging kan ik gaan. 
Daar leidt Hij zelve mij, 
waar ik ben daar is Hij. 
't Zij wereld, dood of hel, 
Hij is mijn metgezel. 

5    
Nu leidt de weg naar boven. 
Ik volg Hem op de voet. 
Geen vijand kan mij roven 
uit zijn verkoren stoet. 
Woede wat woeden kan, 
de Heer dekt man voor man. 
Gij die mij schaden wilt, 
mijn Heiland is mijn schild! 
 

6    
Nu brengt Hij zonder dralen 
mij aan de hemelpoort. 
In al der wereld talen 
staat daar gegrift het woord: 
wie met Hem zijn gehoond, 
die worden hier gekroond; 
wie stierven met de Heer, 
die komen hier tot eer. 

Toewijding in gebed en gaven 
Dank – Lofprijzing – Voorbede – Onze Vader 
Inzameling 
 
Gezegend en gezonden 
 
  



Zingen: Opwekking 770 – Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam  
1 
Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 
'Ik zal er zijn'. 
 

2 
Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 
 

Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
3 
De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 

4 
O Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.

 
(Refrein) 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
 
 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:   Kliederkerk  
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Spaarproject  
Kindernevendienst 
 
 
Collecte 25 februari 2024 voor de Kliederkerk 
Kliederkerk is er voor iedereen! 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de 
betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 
creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale 
Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, 
zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, 
vieren en eten.  
Via het programma Missionair Werk ondersteunt de 
Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op het 
bankrek.nr van de ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer 
NL73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. Kliederkerk of gebruik de QR-
code. 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank, de diaconie. 
 
Zondag 3 maart zangdienst met IMH in de Dorpskerk 
Zondag 3 maart a.s. vindt er weer een zangdienst plaats in het kader van 
´Zingen in de Dorpskerk´. Er zal deze avond, inmiddels traditiegetrouw, 
medewerking worden verleend door het 
Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer dat onder leiding staat van 
Hans van Noord. Deze avond zal het koor ook ondersteund worden door 
dwarsfluittiste Mascha van der Maarl. 
Het koor zal weer een aantal mooie nummers ten gehore brengen en ook de 
samenzang zal uiteraard niet ontbreken, begeleid door dhr. Van Noord op 



het prachtige Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Zoveel mannen bij elkaar, 
aangevuld met een gevulde kerk: dat belooft weer een mooie zangavond te 
worden waarin we Gods grootheid mogen bezingen. 
De dienst zal onder leiding staan van dhr. D.W. Volmuller. Graag tot 3 maart 
om 18.30 uur in de Dorpskerk! De toegang is zoals gebruikelijk gratis. 
 
Maandagavond 26 februari zal er weer een fijne Bijbelstudie zijn. 
Ds. Edjan Westerman zal ons meenemen in de volgende studie: 
De Messias en Israëls lijdensweg - tot op vandaag. 
zie www.messiasleren.nl 
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer, 20:00 uur begint het in gebouw Irene en vooraf 
is er koffie en thee. 
 
 

 

 

 


