
Beste allemaal, 
 

Een traditie die we als gemeenteleden met elkaar doen is 3x per jaar onze 

kerk en Irene schoonmaken met de leden.  
 

Bijgaand treffen jullie het schoonmaakrooster voor het komende jaar aan. 
 

Sommigen zullen het rooster ongetwijfeld voor de eerste keer ontvangen, 
daarom even een korte uitleg; 

Drie keer per jaar (maart, juni en november) maken we met een grote 
groep gemeenteleden de kerk en Irene schoon. 

Oftewel de kerkbanken even met een doek afnemen, de vloer stofzuigen 
en evt dweilen, toiletten schoonmaken, ramen lappen (aan de binnenkant) 

van Irene, keuken schoonmaken etc. 
We vragen je wel om zelf even een emmer en een doekje (en evt een 

stofzuiger of ragebol) mee te nemen. 
 

Op het rooster zie je per keer en per gebouw namen in het geel 

gearceerd. Dat zijn de aanspreekpunten/coördinatoren die dag. 
Als je met z'n tweetjes op het rooster staat, mag je uiteraard samen 

komen, maar we hopen dat er in ieder geval één van jullie komt. 
 

Weet je al dat je door andere verplichtingen niet kunt, dan is het erg fijn 
als je zelf even iemand uit de andere kolom benadert, of die met jou wilt 

ruilen. Want dan blijven we vele handen houden, die het werk licht 
maken. Geef dit even aan ondergetekende door, zodat het werkrooster 

meteen kan worden aangepast. 
 

We starten om 9.00u en het streven is uiterlijk om 11.00u klaar te zijn.  
De ervaring leert gelukkig dat dat eigenlijk altijd wel lukt en we rond 

11.00u lekker aan de koffie/thee/limonade met koek zitten. 
Moet je eerder weg of kun je pas later beginnen, dan is dat uiteraard geen 

probleem. 

 
Schrijf de datum alvast in je (digitale) agenda, maar een week van te 

voren sturen we jullie ook nog even een herinneringsmailtje. 
Als je niet kunt, probeer dan even onderling te ruilen of je af te melden bij 

één van de coördinatoren van jouw dag. 
 

 
Hartelijke groet namens de Kerkrentmeesters, 
 
Henk van Klinken 
 


