
Kerkdienst  4e lijdenszondag                              10 Maart 2024 
Dhr. T. Maarsen.                                                            10:00 uur 
Thema: “Verloochening en trouw” 
Schriftlezing: Mattheüs 26:26-35 (NBV21)  
Organist: Rogier Postma 
Muziek team: Mariëlle’s trio 
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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
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Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 

Moment van Stilte 
 

Bemoediging en groet 
 

Nieuwe Liedboek 556: 1, 4, 5 Alles wat over ons geschreven is 
 

1. Alles was over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.  
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan alleen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 

Gods leefregels voor het leven Kolossenzen 3:5-17 
 

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage 
begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft 
Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg 
gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en 
drift, laster en vuile taal. 9 Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn 
leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds 
vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is 
er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, 
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 12 Omdat 
God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich 
kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; 
zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in 
de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat de vrede 
van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw 
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hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles 
wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 
door Hem. 
 

Psalm 86: 4 Leer mij naar uw wil te hand’len 
 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 

Kindermoment Lijdensweek (3) & 4 
 

Matteüs 26:26-35 ( week 3) 
 
 
 
 
 

 
Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit 
als teken van wat er met Hem gaat gebeuren. Na de maaltijd vertelt Hij dat de 
leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten. Petrus zegt dat hij dat nooit zal 
doen. Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, 
diezelfde nacht nog. 
 

Marcus 14:32-41 (week 4)  
 
 
 
 
 
 

 
Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Getsemane, om te bidden tot God. Jezus vraagt 
God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Als Jezus terugkomt 
bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen. 
 

Kinderopwekking 311 De zegen van God 
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De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 2x 
 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 

De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 2x 
 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 

De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 

 

Mattheüs 26:26-35 
 

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf 
de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En Hij nam een beker, 
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van 
zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de 
dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze 
de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei Jezus tegen 
hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder 
doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat Ik uit de 
dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen Hem: 
‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze 
nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou 
ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem 
daarin bij. 
 

Psalm 31: 9, 10, 15 Voor hen die tegen mij zich wendden 
 

9. Voor hen die tegen mij zich wendden, 
werd ik een smaad o God, 
het mikpunt van hun spot. 
Ik werd een schrik voor mijn bekenden: 
komt men op straat mij tegen 
dan kiest men and're wegen. 
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10. Ik ben voor hen gelijk een dode, 
weg uit hun oog en hart, 
om mij heeft niemand smart. 
O God, wie heeft mij nog van node? 
Ik ben door elk vergeten, 
als afval weggesmeten. 
 
15. Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer, 
hebt weggelegd voor hem, 
die acht slaat op uw stem. 
Gij zijt voor wie zich tot U keren 
een schuilplaats uit den hoge 
voor aller mensen ogen. 
 

Overdenking “Verloochening en trouw” 
 

Opwekking 849 Goedheid van God 
 

Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
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leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 2x 

 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 2x 

 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Lev Nog altijd wie U was (tijdens de collecte) 
 

Ik dacht dat ik wel doorhad 
Hoe de wereld in elkaar zat 
Tot alles weer eens anders werd 
 
En al mijn zekerheden 
Met de noorderzon verdwenen 
Door de tijd bij het grofvuil gezet 
 
Nu de wereld zo verandert 
Verandert U dan mee? 
 
Bent U nog altijd wie U was 
Bent U nog dezelfde, bent U nog mijn houvast 
Bent U mijn zekerheid mijn hoop 
Kan ik er op vertrouwen, 
Dat U nog naast mij loopt? 
Zoals U heeft beloofd 
 
Als mijn wereld wankelt 
En mijn beeld van U weer kantelt 
Blijkt U zoveel meer te zijn 
 
Meer ruimte om te leven 
Meer liefde om te geven 
Verder dan mijn denken reikt 
 
Nu de wereld zo verandert 
Verandert U niet mee 
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U bent nog altijd wie U was 
U bent nog dezelfde, nog altijd mijn houvast 
U bent mijn zekerheid, mijn hoop 
En ik leer te vertrouwen 
Dat U nog naast mij loopt 
Zoals U heeft beloofd 
 
U bent nog altijd wie U was 
 

Nieuwe Liedboek 558: 1, 2, 3, 4 Jezus, om uw lijden groot 
 

1. Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood  
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2. Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt  
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison 
 
3. Om de zalving door een vrouw,  
vreugdeolie, geur van rouw,  
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison 
 
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker dei Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
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De uitgangscollecte is voor ‘Kerk en Beheer’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en 
samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle 
gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage 
overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 
0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Kerk en Beheer’ 
of QR code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
Zondag 17 Maart 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of brzelf01@xs4all.nl 
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