Kerkdienst 5e lijdenszondag 17 Maart 2024
Ds. M.J. Zandbergen 10:00 uur
Thema: “Wat verwacht je van Jezus”
Schriftlezing: Mattheiis 3:1-8, 11:2-5 (NBV)
Organist: Cees Vrooland

Muziek team: Oosterkerk band
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Welkom en mededelingen

Psalm 89: 1,3 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.

Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen

in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

Stil gebed, Votum, Groet

Geloofsbelijdenis, afgewisseld met
Gezang 446 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.

a'h
el r

4
€Wy

1 "4‘ »r



is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

4. al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,

roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

7. 0 naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,

als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Opwekking 832 Jezus, overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt

Door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
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Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning

En de machten van de hel

Weten wie er regeert

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar 2X
Naam boven alle namen 5x
Naam boven alle namen 6Xx

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeévenaarde kracht

Ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar 2X

Ongeévenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

Inleiding “Wat verwacht je van Jezus”

Kindermoment Lijdensweek 5
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Mattheiis 26:46-56

Petrus, doe jext.
zwaard weg

Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus
zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hogepriester eraf.

Kinderopwekking 281 Ja, ja, ja

Petrus was een visser, gewoon een mens als wij.

Op een dag kwam Jezus en die zie: “Kom en volg Mij”.
Jezus zei: “Vertrouw op Mij, Ik leer je hoe het moet.
Ik help jou bij alles wat je doet.

En Petrus zei: “Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer

En doen de de doen doen doen wat U mij zegt.

Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.

Elke dag een beetje meer.”

Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij,

Dan voelde hij zich schuldig: “O, wat ben ik toch een ei.”
Jezus zei: “lk stierf voor jou en ben weer opgestaan.

‘k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!”

En Petrus zei: “Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer

En doen de de doen doen doen wat U mij zegt.

Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.

Elke dag een beetje meer.”

Wat Petrus deed, geldt ook voor ons,
Dus laten we nu zingen:

Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen.
Ja, ja, ja!

“la, ja, ja, ik wil U volgen, Heer

En doen de de doen doen doen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.

Elke dag een beetje meer.”

Gebed

Gezang 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren

1. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. P
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Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

Mattheiis 3:1-8

11n die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ? ‘Kom tot
inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja
sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden.”” % Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. ® Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit
de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, © en ze lieten zich door hem dopen in
de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. ’ Toen hij zag dat veel farizeeén en
sadduceeén op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? & Breng liever vruchten voort die
een nieuw leven waardig zijn,

Gezang 126: 3 Een hart dat wacht in ootmoed...

3. Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

Mattheiis 11:2-5

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij
enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of
moeten we een ander verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen
en zien: ° blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden
gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het
goede nieuws bekendgemaakt.

Psalm 81:5,9 Onder lasten zwaar

5. Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar —

Ik vergat u niet, in het doodsgebied

gaf Ik taal en teken.

9. Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.

Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt

geef Ik overvloedig.
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Overdenking “Wat verwacht je van Jezus”

Opwekking 826 De Heer is mijn Bevrijder

God keek genadig naar mij om:

Hij greep mij vast voor ik verdronk
En zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt:
God helpt mij over elke muur

Ik zie al licht aan de horizon.

De Heer is mijn Bevrijder.

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost?

Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,

Ook als ik treur om wie ik mis:

Zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn Bevrijder.

Is er iemand als onze God,

Die ons liefheeft en ons verlost?

Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag,
Laat mij niet achter in het graf:

Hij wekt mij op en roept mij naar huis.
De Heer is mijn Bevrijder.

Is er iemand als onze God,

Die ons liefheeft en ons verlost?

Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!



Alle eer aan God de trooster!

De Heer is mijn bevrijder!  2x
De Heer is mijn bevrijder!
De Heer is mijn bevrijder!
Dankgebed, voorbede
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)

Echt

Al ben je bang, sta je alleen, zie je de dag
Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart
Ben je moe, teleurgesteld, opgebrand, mi
Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart
Of ben je rijk toch niet gelukkig, geeft het
Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart

Rust (tijdens de collecte)

voor de nacht aan
sschien verbitterd

geld je geen kick meer

Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is ik geef je rust

Neem mijn juk op je en leer van Mij, Ik be
En je vindt rust voor je ziel

Want mijn juk is zacht, mijn last is licht,
oh mijn juk is zacht, mijn last is licht

n zachtmoedig en nederig van hart

Ben je jong, maar zonder toekomst, lijd je een zinloos saai bestaan

Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart

Of ben je oud, misschien ziek, heb je geen doel meer om voor te leven

Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart

Of gaat het goed, ben je gelukkig, wil je het altijd zo houden

Kom dan bij Mij ik geef je rust in je hart

Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is ik geef je rust

Neem mijn juk op je en leer van Mij, Ik be
En je vindt rust voor je ziel

Want mijn juk is zacht, mijn last is licht,
oh mijn juk is zacht, mijn last is licht

Evangelische Liedbundel 232

Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer;

gij struikelt telkens weer;

o, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid!

Zo gij slechts kunt geloven,
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Is hier een hart, door vrees benard



ziet gij zijn heerlijkheid.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort,

vertrouw op 's Heren woord!.

Hij hoort uw beé en schenkt u vreé
in liefde eind'loos teer.

Zo gij slechts kunt geloven,

niets is onmoog’lijk meer!

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Zegen

Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’
Bij de uitgang bestemd voor ‘Werelddiaconaat Oeganda

U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters &
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NLO8 RABO 0300 1421
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v.
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte is voor
‘Werelddiaconaat Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om genoeg voedsel
te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door
klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer
wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan valt er
weer te veel met overstromingen tot gevolg. Met steun van Kerk in
Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda droogtebestendige
zaden te gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen
sparen en hun oogst samen verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie tegen te
gaan: ze planten bomen en leren hout-besparende ovens te bouwen. Dit alles steunt
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boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Met je gift in de collecte steun je de
boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen.

U kunt u bijdrage, overmaken op de bankrekening van de Diaconie Hervormde Gemeente
Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Werelddiaconaat Oeganda of QR code
Werelddiaconaat Oeganda.

Volgende week
Zondag 24 Maart 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Palmzondag

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde
gemeente wijk Oost,

Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,

neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of brzelf01@xs4all.nl
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