
Scholendienst   3e lijdenszondag                         3 Maart 2024 
Ds. M.J. Zandbergen                                                      10:00 uur 
i.s.m. PC Basisschool ‘De Brug’ 
Thema: “Reuzen verhalen” 
Schriftlezing: 1 Samuël 17 ‘Prentenbijbel’  
Organist: Johan v.d. Zwaard 
Muziek team: Band Latreia 
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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom en mededelingen 
 

Marcel & Lydia Zimmer Welkom, Welkom, welkom iedereen 
 

Welkom, welkom, welkom iedereen 
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 2x 
 
Maar eerst nog even dit, voor we verder gaan, 
tellen we tot drie en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
 
Sorry maar helaas, dat ging nog niet zo goed. 
Daar komt ‘ie nog een keer, nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom, welkom iedereen 
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 
Zing gezellig mee als jij het liedje kent 
Welkom, welkom! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 336 Groot is uw trouw, o Heer 
 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Inleiding: Verhaal van David 
 

Hemelhoog 654 O, Heer mijn God  
 

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 

Gebed  
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Psalm 23:1-4 (Het Boek) 
 

1 Een psalm van David. Mijn Herder is Jahweh! het ontbreekt mij aan niets: 2 Hij laat mij rusten 
in groene beemden; 3 Hij voert mij naar vredige wateren, verkwikt mijn ziel, En leidt mij in het 
rechte spoor, om wille van zijn Naam. 4 Al moet ik door donkere krochten heen, Ik ben voor 
geen onheil bevreesd: Want Gij staat me bij, Uw staf en stok zijn mijn stut! 
 

Hemelhoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Reuzen 
 

1 Samuel 17 (Prentenbijbel) 
 

David loopt tussen de legertenten door.  
Hij zoekt zijn broers. 
Zij zijn soldaten in het leger van koning Saul. 
Ze moeten vechten tegen de Filistijnen.  
Plotseling hoort hij een man schreeuwen. 
Sommige soldaten rennen weg. 
David ziet een grote man in de verte. 
“Wie is dat?” vraagt hij. 
“Dat is Goliat”, zeggen de soldaten. 
“Hij is een Filistijn en hij spot met God.  
Niemand durft tegen hem te vechten.  
Wie het durft, mag trouwen met de prinses. 
Maar iedereen is bang…” 
 

Lied David is een held! 
 

Daar komt Goliath aan,  
gaat in het midden staan: 
Ik ben de grootste! 
Ik ben de sterkste! 
Niemand kan mij aan! 

 
1. Koning Saul, waarom doe je niets? 
En waarom zeg je niets? 
Waarom ben je weggerend? 
Koning Saul, waarom durf je niet? 
En waarom vecht je niet? 
Waarom zit je in je tent? 
 

 
1 Samuel 17 (Prentenbijbel) 
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David gaat naar koning Saul 
“Ik zal met die Filistijn vechten”, zegt hij.  
“Jij?” roept Saul.  
“Dat kun je niet. Je bent nog maar een jongen!” 
David houdt vol.  
“Ik heb altijd op de schapen van mijn vader gepast.  
Op een dag kwam er een leeuw om een schaapje te pakken. 
Toen greep ik die leeuw en sloeg hem dood.  
Zo zal het ook met Goliat gaan.  
God zal mij helpen.”  
“Dan moet je maar gaan”, zegt Saul.  
David loopt naar de rivier.  
Hij zoekt 5 ronde stenen en stopt die in zijn herderstas.  
Dan gaat hij naar Goliat, de Filistijn.  
Goliat komt met grote stappen op David af.  
“Kom maar op!” brult hij.  
“Dan maak ik je dood!” 
David blijft staan.  
“Jij vertrouwt op je zwaard,” zegt hij, “maar ik vertrouw op God.  
Hij zal mij helpen om jou te verslaan.” 
Goliat komt nog dichterbij. 
Vlug legt David een steen in zijn slinger en zwaait. 
De steen suist door de lucht, 
Recht op Goliats voorhoofd af.  
Raak! 
Goliat valt voorover. 
De Filistijnen zien dat hun held dood is.  
Ze worden bang en rennen weg.  
Het volk van Israël juicht.  
God heeft hun de overwinning gegeven. 
 

Lied David is een held! 
 

Daar komt Goliath aan,  
gaat in het midden staan: 
Ik ben de grootste! 
Ik ben de sterkste! 
Niemand kan mij aan! 

  
Koning Saul, waarom doe je niets? 
En waarom zeg je niets? 
David zoekt een kleine steen. 
Koning Saul, waarom durf je niet? 
En waarom vecht je niet? 
David doet het nu alleen. 
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Goliath valt op het veld. 
Daar ligt hij: uitgeteld! 
Niet meer de grootste! 
Niet meer de sterkste! 
David is de held! 

 

Kinderopwekking 88 Goliath 
 

Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem. 
Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Hij had een grote mond, 
maar toen viel hij op de grond. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Met zijn zwaard en speer 
tegen David en zijn Heer. 
 
O, o, Goliath, jammer pech gehad 
Tjongejonge wat een reus. 
Hij lijkt wel sterk maar niet heus. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Zijn taaltje was gemeen, 
maar toen viel hij door een steen. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Z'n kracht was toch beperkt. 
Dat heeft iedereen gemerkt. 
 
O, o, Goliath, niet goed ingeschat. 
God en David uitgedaagd. 
Laatste actie niet geslaagd. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Veel te stoer gepraat, 
maar nu is het veel te laat. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Hij vroeg er zelf om. 
O, wat was hij trots en dom. 
 

Uitleg/Spreekbeurt “Reuzen verslaan” 
 

Op Toonhoogte 393 Dank U voor de wond’ren die gebeuren  
 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
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Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
 

Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 
Dank U voor het zonlicht in de straten, 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht 
 

Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
 

Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 

Dankgebed, voorbede 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Kidsmedley Kinderopwekking 233, 139, 156, 18   
 (tijdens de collecte) 
 

God heeft een plan met je leven 
bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T'is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
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De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 

U bent machtig, U bent groot 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
Machtiger dan een koning 
Of een president 
 
 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 
 
 
 
 

 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moelijke tijd 
God is trouw 
 
Top tot teen 
God heeft mij gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek, heel speciaal en 
bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 

 
God heeft mij gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek, heel speciaal en 
bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
diedelie diedelie  diedelie  diedelie diedelie      diedelie diedelie  diedelie 
 
Jezus is de rots waarop ik bouw Hij is  een vriend van wie ik hou 
Niets en niemand kan mij scheiden van de Heer die ik vertrouw 
Jezus is de rots waarop ik bouw Hij is  een vriend van wie ik hou 
Niets en niemand kan mij scheiden van de Heer die ik vertrouw 
 
Hij is hoog, hoog! 
Hij is groot, groot! ! 
Hij is sterk, sterk! ! 
Door zijn kracht verzet ik zelfs de hoogste berg 
 
diedelie diedelie  diedelie  diedelie diedelie      diedelie diedelie  diedelie 
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Ben je groot of ben je klein (K.opw 18) 
Ben je groot of ben je klein, 
of ergens tussenin 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun, 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt! 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet 
God houdt van jou! Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

 
Halleluja 
Halleluja 
Halleluja 
Halleluja 
 
Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 
 
Top tot teen 
God heeft mij gemaakt van top tot teen 
 

Nieuwe Liedboek 422 Laat de woorden die we hoorden 
 

1. Laat de woorden die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn deze week, 2 collectes: 
 
In de dienst bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
Bij de uitgang bestemd voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
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U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 
‘Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen 
wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in onze 
wijk te realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op de  
bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v.  
Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Evangelisatie in eigen wijk’ of QR  
code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
Zondag 10 Maart 2024, kerkdienst, 10 uur, Ds. F. v.d. Bosch, Huizen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of brzelf01@xs4all.nl 
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