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Hervormd 
Aalsmeer 
Wijk Oost 

Welkom 
 

Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
   
Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
   
Als de Heer zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: 'Het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij, 
in zijn dood maakt Hij ons vrij.. 
 

Gebed 
 

Mattheüs 26:72b-75  
 

72b ‘Echt, ik ken de man niet!’ 73 Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: 
‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ 74 Daarop begon hij te 
vloeken en te zweren: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. 75 Toen 
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herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij 
driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
 

Het is stil geworden - Petrus 
 

Lars Gerfen Petrus (luisterlied) 
 

Ik verlang soms naar die pijn 
Die Petrus heeft gevoeld 
Nadat hij U verloochend had 
Ik verlang naar dat verdriet 
Naar de tranen die vloeiden 
Omdat hij zoveel van U hield 
 
En ik wil net zoveel als Petrus van U houden 
Ik wil net zo′n goede vriend zijn als hij 
Ik zou willen dat U ook op mij zou kunnen bouwen 
Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben 
 
Want hoe vaak kraait de haan 
En dat ik het niet hoor 
Hoe vaak kraait de haan 
En dat ik me er niet aan stoor 
Hoe vaak kraait de haan 
Ik wil nog meer van 
U houden ook al doet dat soms pijn 
Ik wil een vriend van U zijn 
 

Mattheüs 27:59-61, 28:1  
 

27.59 Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60
 en legde het in het nieuwe 

rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Daarna rolde hij een grote steen voor de 
ingang van het graf en vertrok. 61

 Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het 
graf zitten en bleven daar achter.  
 
28.1

 Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van 
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
 

Het is stil geworden – Maria Magdala 
 
Jesus Christ, Superstar I don’t know how to love Him (luisterlied) 
 

I don't know how to love him 
What to do, how to move him 
I've been changed, yes really changed 
In these past few days 
When I've seen myself 
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I seem like someone else 
 
I don't know how to take this 
I don't see why He moves me 
He's a man; He's just a man 
And I've had so many men before 
In very many ways. He's just one more 
 
Should I bring him down 
Should I scream and shout 
Should I speak of love 
Let my feelings out? 
I never thought I'd come to this 
What's it all about? 
 
Don't you think it's rather funny 
I should be in this position? 
I'm the one who's always been 
So calm so cool. No lover's fool 
Running every show 
He scares me so 
 
I never thought I'd come to this 
What's it all about? 
 
Yet, If he said he loved me 
I'd be lost, I'd be frightened 
I couldn't cope. Just couldn't cope 
I'd turn my head. I'd back away 
I wouldn't want to know 
He scares me so. 
I want him so 
I love him so... 
 

Opwekking 392: 1, 2 Mijn Jezus, ik hou van U 
 

1. Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als U. 
  
2. Mijn Jezus, ik hou van U, 
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want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als U. 
 

Mattheüs 26: 20-22, 25 
 

20 Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het 
eten zei Hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen 
zeer, en de een na de ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’  
25 Toen zei ook Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: 
‘Jij zegt het.’ 
 

Het is stil geworden - Judas 
 

Stef Bos Lied van Jezus en Judas (luisterlied) 
 

Ik zie de afstand in jouw ogen 
Jij doet alsof ik niet besta 
Wij hebben zij aan zij gestreden 
Nu staan wij tegenover elkaar 
 
Het is te laat om te bepalen  
wie welke fouten heeft gemaakt 
De rechter heeft zich teruggetrokken 
En deze zaak verjaard verklaard 
 
We hebben elk een kant gekozen 
Dat is de prijs van de gewoonte 
De val van vanzelfsprekendheid 
Jij ziet alleen nog wat je zien wilt als je naar mij kijkt  
 
Het is misschien de loop der dingen 
Want elk vuur wordt ooit geblust 
Ik voel hoe wij elkaar ontwijken 
Wij wachten op de Judaskus 
 

Johannes 11:16 
 

16
 Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met 

Hem te sterven.’ 
 

Het is stil geworden - Thomas 
 

No Doubt Don’t Speak 
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You and me, we used to be together 
Every day together, always  
I really feel that I'm losing my best friend 
I can't believe this could be the end 
 
It looks as though You're letting go 
And if it's real, well, I don't want to know 
 

Don't speak I know just what You're saying 
So please stop explaining 
Don't tell me 'cause it hurts 
Don't speak I know what You're thinkin' 
I don't need Your reasons 
Don't tell me 'cause it hurts 

 
Our memories they can be inviting 
But some are altogether mighty frightening 
As we die both You and I 
With my head in my hands, I sit and cry (refrain) 
 

Don't speak I know just what You're saying 
So please stop explaining 
Don't tell me 'cause it hurts 
Don't speak I know what You're thinkin' 
I don't need Your reasons 
Don't tell me 'cause it hurts 

 
It's all ending, I gotta stop pretending who we are 

 
You and me. I can see us dying. Are we?  

 
Don't speak I know just what You're saying 
So please stop explaining 
Don't tell me 'cause it hurts 
Don't speak I know what You're thinkin' 
I don't need Your reasons 
Don't tell me 'cause it hurts 

 

Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil (luisterlied) 
 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
  

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
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en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

  
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 

Lucas 10:40-41 
 

40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar 
Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? 
Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo 
bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. 
 

Het is stil geworden - Marta 
 

De Dijk Ik kan het niet alleen (luisterlied) 
 

Oe, oe,  
Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht 
Stel dat ik er wel, maar jij er niet was 
Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag 
 

Oh, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet 
k-k-kan het niet, ik kan het niet alleen 
 

Natte ramen, kale muren, kale muren 
Lege flessen, lege flessen op de gang 
Lange tanden, late uren, late uren 
Weinig zon, weinig zon en veel behang 
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Opwekking 616 Hou me dicht bij U  
 

Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
  
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 
  

U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 

 

Lucas 24:13-18 
 

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en 
liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij 
vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 
Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem 
die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 
 

Het is stil geworden - Kleopas 
 

Van Dijk Stil in mij 
 

Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast 
Al die gezichten, bekend maar beleefd of ik een vreemde was 
En vanavond, toont het leven z'n ware gezicht 
 
Kom bij me zitten sla je arm om me heen, ik heb het koud gehad 
We moeten winnen, de schijn is gemeen het wordt van ons verwacht 
En vanavond, toont de liefde haar ware gezicht 
 

En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door 
Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij 

 
Kom bij me zitten 
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Sla je arm om me heen en houd me stevig vast 
Al die gezichten en jij alleen zoals je gister was 
En vanavond, toonde jij je ware gezicht  
 
Kom bij me zitten 
sla je arm om me heen, ik heb het koud gehad 
Je hoeft niets meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact 
En vanavond, tonen wij ons ware gezicht 
(refrein) 
 

En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door 
Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij 

 
Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt 
Iedereen lijkt, maar niemand is wie je denkt 
 
Stil in mij, 
Zo stil in mij… 
 

Het is stil geworden – Jezus alleen 
 

De Paaskaars wordt aangestoken 
 

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we: 
 

Opwekking 124 Ik bouw op U 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
  
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
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In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 

Opwekking 575 Jezus alleen 
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
  
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

Zegen 
 
Volgende diensten 
Zondag 31 Maart 2024, kerkdienst, in de Kerkzaal, 10 uur, Eerste Paasdag, 
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           Ds. M.J. Zandbergen 
           m.m.v. Joshua Prins  (orgel) 
              Carina Bossebroek (panfluit) 
 
Zondag 7 April 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. E. Westerman 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde 
gemeente wijk Oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of brzelf01@xs4all.nl 
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