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Thema: de enige echte verlosser  
 
Orgelspel 
Opwekking 428 Genade zo oneindig groot 
1 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

2 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
 

3 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

4 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Opwekking 847 Onze schuilplaats is God  
1 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan 
doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 

2 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in 
U, voor eeuwig. 



Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig.     (Refrein 2) 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
In memoriam: Mevrouw Jopie van der Laarse – Goemaat 
We luisteren naar: Dichter bij U, mijn God 
 
Introductie thema  
 
Geloofsbelijdenis  
 
  



Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 
1 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
 
 
 

 
Refrein: 
Zie onze God, 
de Koningknecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen ied're dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 
 

2 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil 
geschied'. 

3 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel 
schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg.  

4 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Opwekking 615 Dank U voor het kruis Heer 
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
 

Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste 
schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 

 
  



Kindermoment 
[op de wijs van: Daar juicht een toon] 
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 
Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Jesaja 53:1-12 en Mattheus 8:14-17 (HSV) 
Gezang 183: 1, 3, 4 O Hoofd vol bloed en wonden  
1    
O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 

3    
O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 

4    
Houdt Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waar uit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 



Verkondiging 
Gezang 182: 1, 2 Jezus leven van ons leven 
1    
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

2    
Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
 
Gebeden 
Collecte 
 
 
 
Slotlied Opwekking 443 Voor eeuwig dankbaar 
U wachtte niet op mij, 
want ik dwaalde af. 
Maar U werd een kwetsbaar mens 
zoals wij. 
U wachtte niet op mij, 
maar U droeg mijn straf. 
En U riep mij bij mijn naam: 
'Kom bij Mij'. 
 
 
 
 

Refrein 1: 
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God. 
Dankbaar voor het kruis, Heer, 
dat U droeg. 
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God. 
U zocht mij, nog voor ik naar U 
vroeg. 
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God. 
Dankbaar voor het kruis, Heer, 
dat U droeg. 
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God. 
U zocht mij, nog voor ik naar U 
vroeg.

 
Zending en zegen 
 

  



 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:   Jeugd in eigen wijk   
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Spaarproject  
Kindernevendienst 
 
 
 
Vanavond zangdienst met IMH in de Dorpskerk 
Vanavond om 18.30 uur vindt er weer een zangdienst plaats in het kader van 
´Zingen in de Dorpskerk´. Deze avond zal er, inmiddels traditiegetrouw, 
medewerking worden verleend door het 
Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer dat onder leiding staat van 
Hans van Noord. Het koor zal dit keer ook ondersteund worden door 
dwarsfluitiste Mascha van der Maarl. 
Er zullen weer een aantal mooie nummers ten gehore gebracht worden en 
ook de samenzang zal uiteraard niet ontbreken, begeleid door Hans van 
Noord op het prachtige Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Zoveel mannen 
bij elkaar, aangevuld met een gevulde kerk: dat belooft weer een mooie 
zangavond te worden waarin we Gods grootheid mogen bezingen. 
De dienst zal onder leiding staan van dhr. Dick Volmuller. Graag tot 
vanavond om 18.30 uur in de Dorpskerk! De toegang is, zoals gebruikelijk, 
gratis. 
 
  



We gaan dit jaar weer 

op stap! 

Wij nodigen je van harte uit om 
gezellig (een keer of meer) 
mee te lopen. 
Wie? Voor iedereen 
(man/vrouw, jong/oud) die zin 
heeft om anderen te 
ontmoeten tijdens een 
wandeling in het bos; gezellig 
en gezond. 
Wanneer? Dit jaar elke eerste 
donderdag van de volgende 
maanden: 
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 
augustus en 5 september. 
Tot 19.00 uur verzamelen we 
op de parkeerplaats 
halverwege de Bosrandweg 
tegen over de 
Rietwijkeroordweg Aalsmeer. 
We lopen met elkaar +/- 5 
kwartier door het bos en 
sluiten af met gezamenlijk 
koffie/thee bij startlocatie. 
Deelname is vrijblijvend, aan-
/afmelden is niet nodig. 
In principe gaat de wandeling 
bij elk weertype door. Bij 
onzeker weer en/of buienradar 
code rood wordt er om 18.00 
uur een app gestuurd of de 

wandeling wel of niet doorgaat. 
Heb je vragen: mail ze dan naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com 
Wil je op de hoogte blijven: mail dan je 06 nummer naar 
opstapmetoosterkerk@hotmail.com zodat we je (zonodig) kunnen app-en. 
Weet je welkom en wandel gezellig mee! 


