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Zingen voor de dienst: 
Opwekking 853 Zing Zijn lied opnieuw 
Zijn genade een wonder, zijn glorie zo groot. 
De kracht van zijn redding 
trok mij weg van de dood. 
Deze hoop is een houvast 
en zijn troon houdt eeuwig stand. 
Die hoop wordt nooit beschaamd. 
 
Refrein 1: 
O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen, 
zing tot de Heer van de schepping, 
zing zijn lied opnieuw. 
O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel, 
juich als het engelenleger, 
zing zijn lied opnieuw. 
 
Jezus redde mijn leven, en veranderde mij. 
Overwonnen door liefde ben ik nu van zonden vrij. 
Al mijn schuld is vergeven 
en ik leef nu door zijn naam. 
Mijn hoop wordt nooit beschaamd. 
 
(Refrein 1) 
 
 
  



Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen,           ) 
nooit alleen laat.                                  ) 
Bedenk opnieuw: zijn naam baant ons de weg,       ) 
Hij baant de weg.                                   ) 2x 
Van het kruis naar het graf,                        ) 
Hij stond op en Hij regeert.                        ) 
Prijs de Heer en zing zijn lied opnieuw.           ) 
 
(Refrein 1) 
 
Refrein 2: 
O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen, 
zing tot de Heer van de schepping, 
zing zijn lied opnieuw. 
O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel, 
juich als het engelenleger, 
zing zijn lied opnieuw. 
 
Zing zijn lied opnieuw. 4x 
 
Opwekking 764 Zegekroon 
1 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
2 
Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
  



Refrein: 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! 
Prijs Hem, die de 
wereld overwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.   (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald,       ) 
ieder bolwerk afgebroken.           ) 
U draagt de zegekroon;              ) 2x 
U overwon, U overwon!               ) 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon.    (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald,       ) 
ieder bolwerk afgebroken.           ) 
U draagt de zegekroon;              ) 2x 
U overwon, U overwon!               ) 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Gezang.444: 1,2,3. Grote God wij loven U. 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 



2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Opwekking 121 1,2,3 De Here is mijn herder. 
1 
De Here is mijn herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige waat’ren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om zijns naams wil. 

2 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten 
mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor d’ ogen van wie mij benauwen.

 
3 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen.  De Here is mijn herder. 
 
Zingen als Geloofsbelijdenis op de melodie: Wat de toekomst brenge 
moge 
1  
Ik geloof in God de Vader  
Die de bron van vreugde is.  
Louter goedheid en genade,  
Licht in onze duisternis.  

Hij, de Koning van de kosmos,  
het gesternte zingt zijn eer.  
Heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.  

  



2. 
Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des mensen  
Goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven,  
groot is het geheimenis,  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
Dat uit God en tot God is. 

3. 
Ik geloof dat mijn Verlosser,  
door de dood is heengegaan.  
En op Pasen, God zij glorie:  
Uit het graf is opgestaan.  
Door het brood, dit is mijn lichaam.  
Door de wijn, dit is mijn bloed.  
Geeft de Vredevorst mij vrede:  
Maakt Hij alle dingen goed. 

 
Een toekomst vol van hoop 
1 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

 2 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

 
refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
3  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

4 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Schriftlezing door Sjoerd den Braber:  NBG 51 : Psalm 23 

Johannes 14 : 1,2 
Johannes 6 :47 

 
Kindermoment   
Projectlied: Met vallen en opstaan [Daar juicht een toon]  
Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 
hij weet dat hij Jezus volgen moet. 



Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten Heer. 
 
Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 
een open graf. Want Jezus heeft 
de dood verslagen en Hij leeft! 
 
Opwekking 470 Omdat U zoveel van mij hield 
Refrein 1: 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Angst en verdriet in Gethsémané; 
door uw eigen vrienden verlaten 
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen, 
omdat U zoveel van mij hield. 
 
Refrein 2: 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Doornen op uw hoofd, 
een speer in uw zij, 
spijkers door uw handen en voeten; 
van het leven beroofd, 
om te sterven voor mij, 
omdat U zoveel van mij hield. 
 
Verkondiging : Er is nog nooit iemand teruggekomen. 
Filmpje My Tribute. Koor Jigdaljahu 



Psalm 43 : 4 Dan ga ik op tot God’s altaren 
4 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
 
Gebeden 
Collecte 
 
Slotlied Gezang 44 : 1,2,3. Dankt, dankt nu allen God. 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

2    
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegenbede. 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    
werelddiaconaat in Oeganda 



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Spaarproject  
Kindernevendienst 
 
 
Collecte 17 maart bestemd voor werelddiaconaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om genoeg voedsel te 
verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. 
Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. 
Soms valt er te weinig regen, dan valt er weer te veel met overstromingen 
tot gevolg. Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van 
Oeganda  droogtebestendige zaden te gebruiken en hun oogst beter te 
bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen en hun oogst samen 
verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze 
planten bomen en leren houtbesparende ovens te bouwen. Dit alles steunt 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Met je gift in de 
collecte steun je de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te 
verbouwen. Je kunt ook een bedrag overmaken naar het 
bankreknr van de diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer     
NL 95 RABO 0300 1205 16 t.a.v. werelddiaconaat Oeganda, of 
je kunt de hierbij afgedrukte  QR- code gebruiken. 
Van harte aanbevolen door de diaconie!  
 
Dames vrouwenraad 
D.V. maandag 18 maart om 20.00 uur hebben we onze vergadering. 
Het is wel belangrijk, dat iedereen aanwezig is, want we gaan de 
Paasmiddag voorbereiden en krijgen de attentie mee voor onze mensen. 
Ook willen wij als bestuur een oproep doen aan dames uit de gemeente; wie 
zou bij de vrouwenraad willen aanschuiven? 
Schiet één van ons eens aan, om er meer over te horen. Het zou wel hééél 
fijn zijn !!!! 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 
Hartelijke groet, Rina 
  



Paasontbijt 
Op zondagmorgen 31 maart a.s. staat er voorafgaand aan de Paasdienst een 
heerlijk Paasontbijt voor klaar, het ontbijt start vanaf 8:30 uur en u/jij bent 
welkom in wijkgebouw Irene, let op! De zomertijd gaat dat weekend in, de 
klok gaat dus 1 uur vooruit. Wij willen iedereen vragen zich (tijdig) aan te 
melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, en we niet 
voor verrassingen komen te staan. 
Aan het Paasontbijt zijn wat kosten verbonden, we gaan uit van ongeveer € 
8,50 per persoon, dit geldt niet voor kinderen onder de 8 jaar. 
Iedereen is welkom deze morgen, de kosten mogen voor niemand een 
belemmering zijn, die dragen we samen als gemeente, dus met elkaar. 
Aanmeldingsformulieren worden zondag na afloop van kerkdienst bij de 
uitgang uitgedeeld, of liggen in Irene op de balie, bij de broodtrommel. een 
e-mail sturen naar aalsmeerpaasontbijt@gmail.com of een telefoontje of 
appje naar 06 22461212 sturen kan natuurlijk ook. 
Kijk ook eens op de website www.hervormdaalsmeer.nl 
Aanmelden kan tot woensdag 27 maart a.s., dit in verband met inkopen. 
Wij kijken er weer naar uit, u/jij komt toch ook!   
Met vriendelijke groet Paasontbijtcommissie 
 
Buurtkastje 
Inmiddels hangt het buurtkastje al weer meer dan een jaar aan de muur van 
Irene op de parkeerplaats. Wat goed is het om te merken dat er in de 
gemeente mee geholpen wordt door steeds boodschappen mee te brengen 
naar de kerk of ze in het buurtkastje te leggen. Iedere dag gaat één lid van 
ons buurtkastjes- team het kastje controleren en bijvullen. Zo blijven we het 
goed in de gaten houden en we hopen dat mensen, die het nodig hebben, op 
deze manier een beetje hulp en naastenliefde ervaren. 
De buurtkastjes- krat, die in de hal van de kerk staat, heeft een keurige 
verhoging gekregen, zodat je niet hoeft te bukken als je er wat in wilt doen. 
Met dank aan Marco! 
Heb je geen tijd of mogelijkheden om boodschappen te doen of mee te 
brengen voor het kastje, dan stellen we een financiële bijdrage ook heel erg 
op prijs. In een envelop in de krat of bij ondergetekende is dat mogelijk, of 
overmaken naar de bankrek van de diaconie, met vermelding voor het 
buurtkastje Irene. Wij doen daar dan boodschappen van om weer een tijdje 
van  bij te vullen.  
Margriet van Klinken 


