
 

Zingen in de Dorpskerk 
 3 maart 2024 

 

Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst.  
Voorganger: Dick Vollmuller 
Koor: Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer 
Dirigent/organist: Hans van Noord 
Dwarsfluit: Mascha van der Maarl 

 
De teksten van de koorliederen kunt u achter in de liturgie vinden 

 
Koor: Komt vrienden neemt mijn hand 
 
Welkom 
 
Samenzang: Gezang 460 1, 3 en 5 
1. Loof de Koning, heel mijn 
wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt 
ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

5. Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw 
Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog. 

 

 
Votum en groet 
 
Samenzang: Opwekking 428 1, 2, 3 en 4 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

2. Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer-
dat God mij nooit verlaat. 
 

  



 

3. Want Jezus droeg mijn zonde-
last 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis.  

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond 
 

 
Gebed 
 
Koor:  Op U alleen 
 Een toekomst vol van hoop 
 
Samenzang Gezang 473 1, 2, 3, 7 en 10 
1. Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 

2. Neem mijn handen, maak ze 
sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 

7. Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij Uw kracht 
steeds in zwakheid wordt  
volbracht. 
 

10. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 

 
Schriftlezing Job 19 23 – 26 (Groot Nieuws Bijbel) 
23 Werden mijn woorden maar bewaard, schriftelijk vastgelegd; 24 met 
een ijzeren pin in de rots gegrift, de letters gevuld met lood, voor altijd. 25 
Want ik weet: de levende God zal het voor mij opnemen en mij tenslotte in 
mijn recht herstellen, hier, op deze wereld. 26 Ook al is mijn lichaam  
geschonden, toch zal ik God nog met eigen ogen zien. 
  



 

Koor: Het liefdeslied 
 Zingt een nieuw lied 
 
Overdenking 
 
Samenzang JdH 113 4 en 5 
4. Hij leeft! Waar Hij ons plaats 
bereidt. 
Haast komt Hij weer in  
heerlijkheid. 
Dit geeft tot juichen stof. 
Wat vreugd' is die verzeek'ring mij, 
dat mijn Verlosser leeft voor mij; 
Zijn naam zij eeuwig lof. 
 

Refrein: 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 

5. Gij, die nog niet voor Jezus 
leeft, 
neemt aan het leven, dat Hij geeft. 
Geen leven zonder Hem! 
Hij leeft! Hij roept u: "Komt tot Mij!" 
Hij leeft! o, vlucht nu aan Zijn zij, 
dan leeft ook gij voor Hem. 

Refrein: 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 

 
Overdenking 
 
Samenzang JdH 113 1 en 2 
1. Ik weet, dat mijn verlosser leeft 
Dit is het, wat mij troost hier geeft. 
Hij leeft, die voor mij stierf. 
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij. 
Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij 
een levenskroon verwierf. 
 

Refrein: 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 

2. Hij leeft in majesteit omhoog. 
Hij leeft! Op Hem rust steeds mijn 
oog. 
Mijn Heiland pleit voor mij! 
Zijn liefde vult mijn kinderhart. 
Hij leeft! Dit neemt weg al mijn 
smart. 
Mijn Heiland leeft voor mij. 

Refrein: 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
Hij leeft! Hij leeft! 
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 

 
 



 

Dankgebed 
 
Koor Geloof Hoop en Liefde 
 
Collecte 
 
Samenzang Lichtstad met uw paarlen poorten 
1. Lichtstad met uw paarlen 
poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen 
tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein 

3. Schoon tehuis voor moede 
pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
Refrein 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein 

 

 
Zegen 
 
 
Alvast voor in uw agenda: De volgende zangdienst, in het kader van 
Zingen in de Dorpskerk, zal plaatsvinden op zondag 5 mei om 18.30 uur. 
Omdat het deze dag Bevrijdingsdag is, zal deze samenzangdienst in het 
teken van Bevrijdingsdag staan. Het orgel zal deze avond worden 
bespeeld door Joshua Prins. 
  



 

Koorliederen 
 
1. Komt vrienden neemt mijn hand 
Refrein:  (2x) 
Komt vrienden neemt Mijn hand. 
Trek met Mij naar het nieuwe land. 
Naar het land waar mijn Vader 
leeft die aan mens en wereld ’t 
leven geeft 
 

1 Ik ben gegaan, een lange reis. 
De wereld zei: “hij is niet wijs 
Hij laat zijn volk en land alleen. 
Hij gaat en weet nog niet eens 
waarheen.” 

2. Mijn Vader gaf mij levend brood. 
behoede mij voor ied’re nood. 
Ik ben gegaan de nieuwe weg, 
zoals mijn Vader mij had gezegd. 

3. Mijn God heeft mij een land 
beloofd. 
Ik heb Zijn woorden wel geloofd. 
Ik ben een nieuwe weg gegaan. 
Gauw kom ik bij mijn Vader aan. 

 
2. Op U alleen 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en 
nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de 
dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 

U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw 
levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan. 

Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad 
gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods 
kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.         

 

 
  



 

3. Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 

U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

  
4. Liefdeslied 
1 Zonder liefde ben ik niets.  
Al spreekt ik elke taal. 
Ik klink dan als een koper vat; een 
schallen de cimbaal. 
Zonder liefde ben ik niets. Al ben ik 
een profeet.  
Al spreek ik mooie woorden uit. Ik 
ben van binnen leeg. 

Refrein: 
De liefde is de troost in diep 
gemis. 
De liefde is de lichtstraal in de 
duisternis, 
De liefde is geduldig; richt de 
ander op, richt de ander op. 
De liefde is volhardend en zij geeft 
nooit op. 
 

2 Zonder liefde ben ik niets. Al 
weet ik nog zoveel 
Van kennis en van wetenschap, 
niets mij te veel. 
Zonder liefde ben ik niets. Al heb ik 
veel geloof. 
Of geef ik alles wat ik heb aan 
iedereen in nood. 

3 Het is liefde die mij draagt als 
leven mij verwart. 
De liefde hoopt en zij gelooft en 
brengt mij in Gods hart. 
Straks als het volmaakte komt, 
wordt mijn geloven: zien 
Mijn hoop zal in vervulling gaan, 
maar liefde blijft bestaan ! 
 

De liefde geeft geloof om door te 
gaan.  
De liefde geeft mij uitzicht op een 
nieuw bestaan. 
 

De liefde doet beseffen: 
Heer ik ben uw kind… 
Uw liefde laat mij leven, door U 
zelf bemind. 
Uw liefde laat mij leven, door U 
zelf bemind. 

 



 

5. Zingt een nieuw lied 
Refrein: 2x 
Zingt een nieuw lied voor God, de 
Heer, 
Want Hij heeft wonderen gedaan. 
Blaas de trompet en speel op de 
fluit, 
zingt een nieuw lied voortaan. 
 

1. Hij heeft gedacht aan Zijn liefde 
en trouw, 
Hij doet wat Hij heeft gezegd. 
Zijn volk is veilig in Zijn hand, 
Hij brengt Zijn mensen terecht. 

2. Laat heel de wereld en wie er 
op leeft, 
juichen voor God, de Heer. 
Ja, heel de schepping doet mee in 
dit lied 
en brengt Hem alle eer. 

3. Hij is een God die overwint, 
Hij komt, dat heeft Hij gezegd. 
Dan vestigt Hij Zijn koninkrijk, 
een rijk van vrede en recht. 

 
6. Geloof Hoop en Liefde 
1. Heer, leer ons geloven door Uw 
Woord en door Uw Geest. 
Dat U bent een Herder voor een 
ieder die U vreest. 
Leer ons U te volgen, zonder 
angst en onbevreesd. 
Ja Heer, leer ons geloven door Uw 
Woord en door Uw Geest. 
Here U bent ons tot hulp en heil 
geweest. 

2. Heer, leer ons te hopen op Uw 
komst die zeker is. 
Laat Uw licht dan schijnen in een 
tijd vol duisternis. 
Hoop die alle vrees verbant, leidt 
ons naar het vaderland. 
Ja Heer, leer ons te hopen op Uw 
komst die zeker is. 
Laat Uw licht dan schijnen in de 
duisternis. 
 

3. Heer, Heer van de liefde, hoor 
ons zingen hier tesaam. 
Prijzen en aanbidden, nu de liefde 
van Uw Naam. 
Laat ons zijn een brandend vuur, 
steeds getuigend van Uw liefde. 
Ja Heer, Heer van de liefde hoor 
ons zingen hier tesaam. 
Prijzen en aanbidden wij Uw grote 
naam,  Amen. 
 

 

 
 


