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Voor de dienst: 
Opwekking 672 Heerser over alle dingen 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
 
 

Refrein 1: 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het 
heelal: 
‘Die was en is en komen zal’.

 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder 
woorden, 
vol verwond’ring luister ik. 
 

Refrein 2: 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het uw heerlijkheid. 

In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
 

Refrein 3: 
Leid mij aan uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als uw huis mijn schuilplaats is.

 
(Refrein 1) 
 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
 



Opwekking 542 God van trouw 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 

Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 

Refrein: 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, 
het anker; ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Gezang 304 
1 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Votum en groet 
 



In memoriam mevrouw Anna Dingina Dissel-Stolze 
Opwekking 123 (Groot is uw trouw, o Heer) 
1 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  (Refrein 1) 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging uit Deuteronomium 4 
 
Opwekking 648 Levend offer 
U roept ons, Vader, 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan.

Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, 
Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 

 
 
 
Brug: 
Wij knielen neer bij het kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij. 

 



Opwekking 851 Prijs de Vader, Zoon en Geest 
Heer, wij dwaalden in het donker, 
zonder hoop, zonder licht, 
maar U kwam vanuit de hemel; 
vol van liefde was uw blik. 
Om de wet en de profeten 
te vervullen kwam Gods Zoon; 
uit een jonge maagd geboren, 
in een stal, ver van zijn troon. 

 
 
 
Refrein: 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie-in-één; 
God vol glorie, Majesteit. 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 

 
Om het koninkrijk te brengen, 
zocht U wie naar U niet zocht; 
zo hebt U verloren mensen 
door uw kruisdood vrijgekocht. 
U dacht zelfs in al uw lijden 
aan de hoop die vóór U lag; 
want uw dood zou ons bevrijden, 
Jezus, alles is volbracht!   (Refrein) 
 
 
Met de adem ingehouden 
keek de hemel ’s morgens vroeg 
hoe de steen werd weggerold 
en het Lam de dood versloeg. 
Doden kwamen uit hun graven, 
mens en engel stond versteld; 
wie in Hem geloven, juichen, 
door de Vaders macht hersteld. 
 

Zo is Christus’ kerk ontstaan, 
en zijn Geest ontstak de vlam. 
En dit eeuwenoude nieuws 
dooft niet uit, wankelt niet. 
Door zijn bloed en in zijn naam 
ben ik vrij – voor altijd vrij! 
Want, met Jezus opgestaan, 
woont het Leven zelf in mij! 

(Refrein 2x) 
 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Gebed 
Kindermoment door Nees Sparnaaij 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om de Heilige Geest 



Schriftlezing door Ernie Wesselius: 2 Timoteüs 2: 1-13 
Antwoordpsalm 136 (DNP) 
Allen: 
1. Prijs de hoogverheven HEER; 
Hij is goed, geef Hem de eer! 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 
 
Mannen: 
2. Hij, de grote schepper, doet 
wonderen in overvloed – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 
 

3. Hemel, zee en vasteland, 
alles bracht Hij wijs tot stand – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

Vrouwen: 
5. Trots Egypte strafte Hij; 
zijn verdrukte volk kwam vrij – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
6. Voor zijn opgeheven hand 
ging het water aan de kant – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
Mannen: 
8. Heel de reis door de woestijn 
wilde Hij hun herder zijn – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
10. Israël kreeg uit zijn hand 
blijvend het beloofde land – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
Vrouwen: 
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht, 
ons bevrijd en hulp gebracht – 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
12. Ieder schepsel geeft Hij brood. 
Prijs Hem, Hij is goed en groot! 
WANT ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD; 
HIJ IS TROUW IN EEUWIGHEID. 

 
Verkondiging 
  



Geloofsbelijdenis HH 453 (Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn 
God) 
1 
Wat komt en weer gaat, 
rotsvast blijft mijn God. 
Hij staat aan mijn zij, 
al wisselt mijn lot. 
Al bonkt soms mijn hart 
in het heetst van de strijd, 
zijn liefde geeft leiding, 
en troost mij altijd. 

2 
Verleid door het kwaad 
dat steeds mij belaagt, 
bedrukt door mijn schuld, 
door wroeging geplaagd, 
vertrouw ik slechts Hem, 
die mij leidt door zijn Geest, 
mijn zonden vergeeft 
en mijn wonden geneest.

 
3 
Als God mij vertroost, 
is niets mij te zwaar, 
dan ben ik niet bang, 
al dreigt ook gevaar, 
dan krijg ik al strijdend 
vertrouwen en kracht, 
en zing ik mijn psalmen, 
hoe donker de nacht. 

4 
Zo loof ik mijn God, 
zo prijs ik zijn trouw, 
de rots van mijn hart, 
waarop ik steeds bouw. 
Ik zal Hem lofzingen. 
Al nadert mijn dood, 
dan nog klinkt mijn loflied: 
‘Zijn goedheid is groot!’ 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
inzameling van de gaven 
 
Slotlied LvdK 217 (Jezus leeft en ik met Hem) 
1    
Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 

2    
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw.

  



3    
Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 

4    
Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 

 
Zending en zegen met gezongen amen 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    
Kerk en beheer. 
 
 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 

Er hangt lente in de lucht.             

Heerlijk! 
 
Kriebelt het al om aan de 
voorjaarsschoonmaak te 
beginnen? 
Als je je voorraadkast lekker uit 
gaat soppen, denk dan a.u.b. aan 
ons buurtkastje. 
De voorraad slinkt en je 
overgebleven voedingsproducten 
(binnen de houdbaarheidsdatum) 
zijn zeer welkom! 

  



Gratis met de bus naar de EO-jongerendag 
Op zaterdag 1 juni vindt weer de EO-jongerendag plaats in Rotterdam Ahoy.  
Samen met 15.000 jongeren ontdek je wat het goede nieuws van Jezus is en 
hoe dat je leven op z’n kop kan zetten. 
De EO-jongerendag is een super tof evenement met muziek, show en 
inspirerende sprekers en natuurlijk even naar de MacDonald’s. 
Iedereen die zich jong voelt kan er naar toe. Je kan er 
alleen heen gaan en mensen leren kennen, met een 
groepje vrienden of als gezin. 
Heb jij kaartjes voor de EO jongerendag dan kan je gratis 
vanuit Aalsmeer met de bus meerijden vanaf de 
Waterlelie naar AHOY.  
Je kunt je opgeven voor de bus via de QR code hiernaast. 
 
 
 


