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Thema: Dieptepastoraat (in de kracht) van de Opgestane Heer 

 

Voor de dienst 
Zingen: Psalm 118:1 – Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen 
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israel, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Zingen: Opwekking 733 – De zon komt op … 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 1: 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 



Heer vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.   (Refrein 1) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.   (Refrein 1) 
 
Begin  
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Opwekking 174 – Juicht, want Jezus is Heer 
Refrein: 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 

 
 
 
 
Tegenstem vrouwen: 
Wij juichen, tot eer 
van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 

 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 

 
Tegenstem vrouwen: 
Liefde is zijn schepping, 
zou Hij jou vergeten.

 
(Refrein) 
 
Wees als een boom die 
vruchtdraagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
 

 
 
Tegenstem vrouwen: 
Wees een boom die vruchtdraagt, 
drink het levend water. 

Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 



Leven vanuit de kracht van de Opstanding 
Nieuwe mogelijkheden: 1 Petrus 1:3-5 (NBV) 
Zingen: Psalm 146:1,3 – Zing, mijn ziel, voor God uw HERE 
1 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 

3 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
Gebed waarin we ons toewijden en vragen om Gods genade en kracht 
De weg die de Heer wijst: 1 Petrus 3:8-12 (NBV)   
Zingen: (LvK) Gezang 214:1,4 – O, morgen van verblijden … 
1    
O morgen van verblijden, 
o dageraad, o licht! 
Zie, na de nacht van lijden 
toont God zijn aangezicht, 
Hij, machteloos geknecht, 
als wij in 't graf gelegd, 
blijkt in zijn onmacht sterk 
en doet een heerlijk werk. 

4    
Met Hem ben ik in vrede; 
Hij noemt mij met zijn naam. 
Ik ben een van zijn leden, 
waar Hij ging kan ik gaan. 
Daar leidt Hij zelve mij, 
waar ik ben daar is Hij. 
't Zij wereld, dood of hel, 
Hij is mijn metgezel. 

 
Kindermoment  
 
Gods wegen met ons geopenbaard in Zijn Woord 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing door Cees Harting: Johannes 20:19-23 en 21:15-25 (NBG-1951)  
Zingen: (LvK) Gezang 225:1,2,3 – Zingt voor de Heer een nieuw gezang  
1    
Zingt voor de Heer een nieuw 
gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 

2    
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de heer een nieuw 
gezang! 

  



3    
Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
Preek: Dieptepastoraat (in de kracht) van de Opgestane Heer 
Zingen: Opwekking 411 – Geprezen zij de Here …  
Refrein: 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 

Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 

 
(Refrein) 
 
Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid.   (Refrein) 
 
Zingen: Opwekking 266 – Heer U leidde mij … 
Heer, U leidde mij in de wildernis,       ) 
in het dal van Achor,                      ) 2x 
en opnieuw sprak U tot mijn hart.         ) 
 
Daar zal ik zingen, voor U zingen 
als in de dagen van mijn jeugd, 
in het dal van Achor klinkt mijn lied. 
 
 



Refrein: 

Want God maakte het dal 

tot een deur der hoop. 

Daarom zing ik vol vreugd dit lied. 

 

Zing halleluja, halleluja, zing halleluja. 

Halleluja, halleluja, amen.   (Refrein) 

Paulien Naber ‘neemt ons mee’ naar Mexico 
 
Gebeden en inzameling gaven  
Lofprijzing, dank 
Voorbede – ook voor het volk Israël: morgenavond begint Pesach  
Inzameling van de gaven  
 
Gezegend onderweg 
Zingen: (LvK) Gezang 218:1,2,5,8 – Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
1    
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

2    
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

 
5    
De donk're weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 

8    
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:    
Evangelisatie in eigen wijk. 
 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 

ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Namens de Hervormde Gemeente Aalsmeer is onderstaande Pesach 
groet overgebracht aan de Sjoelgemeenschap in Amstelveen.  
 
Beste vrienden in Amstelveen, 
Terwijl jullie je individueel en als Sjoelgemeenschap voorbereiden om 
Pesach te vieren, worden Israël en de Joodse gemeenschap nog steeds 
geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van de terroristische 
aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Dag in dag uit worden jullie moed en 
vastberadenheid getest, in Israël en daarbuiten. Angst en onzekerheid over 
wat gaat komen en de impact die deze hele situatie op uw levens heeft, 
zullen groot zijn. 
Pesach herinnert ons eraan dat HaSjem u als Zijn volk bevrijdde uit de 
slavernij van Egypte en u niet alleen liet zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden. Zoals Hij toen Zijn volk bevrijdde, bidden wij u toe dat de 
Eeuwige u ook vandaag zal beschermen en verlossen van de duisternis en de 
kwaadaardige wereld om u heen. 
Het Joodse volk heeft door de geschiedenis heen vastgehouden aan de 
belofte van uiteindelijke bevrijding en verlossing, en deze hoop is nu meer 
dan ooit nodig maar ook levend. U viert de uittocht jaarlijks en gedenkt deze 
daad van de Eeuwige ook dagelijks in uw gebeden. Niet enkel met het oog 
op het verleden, maar ook met het oog op de toekomst die Hij zal doen 
aanbreken. 
Terwijl de staat Israël en het joodse volk misschien steeds meer alleen lijken 
te staan in de wereld, weten we dat beloften van de Eeuwige onwankelbaar 
zijn. U bent niet alleen, en velen van ons, als medestanders en gelovigen uit 
Aalsmeer, staan naast u in gebed en solidariteit. 
Mogen jullie Pesachviering vervuld zijn van hoop, moed en geloof in de 
toekomst die HaSjem zal doen komen. Moge de kracht van uw vertrouwen, 
de rijkdom van jullie tradities en de liefde van jullie als gemeenschap jullie 
door deze uitdagende tijd heen leiden. 
Terwijl we met jullie dankbaar zijn voor de bewaring van HaSjem tijdens de 
grote aanval vanuit Iran, wensen we jullie dan ook een Chag Pesach 
Sameach! 
 
Namens de Hervormde gemeente Aalsmeer, 
dhr. Paul Stroes, voorzitter Algemene kerkenraad 
ds. Edjan Westerman, emeritus-predikant wijk Dorp 
ds. Menno Zandbergen, predikant wijk Oost 



Noteer alvast in uw agenda: 5 mei ‘Zingen in de Dorpskerk Bevrijdingsdag’ 
5 mei a.s. om 18.30 uur is er weer een zangdienst in de Dorpskerk van 
Aalsmeer. Omdat het deze dag Bevrijdingsdag is, zal deze zangavond 
hiervan in het teken staan. Joshua Prins zal de samenzang begeleiden op het 
Knipscheer orgel en de dienst staat onder leiding van dhr. Ernie Wesselius. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. De toegang is, zoals gebruikelijk, gratis. 
 
PERSBERICHT 
Op 22 april is er weer een Bijbelstudie verzorgd door Thema Bijbelstudies 
Aalsmeer. 

De spreker die we dit keer hebben kunnen 
uitnodigen is Ard-Jan Gijsbertsen. 
Hij zal het hebben over het thema: ‘Meer dan 
overwinnaars’. Dit is weliswaar een tekst uit 
Romeinen 8, maar aan de hand van de brief 
aan de Galaten zal hij vijf belangrijke dingen 
bespreken waar we volgens Paulus van 
bevrijd worden als we het kruis van Jezus 
serieus zouden nemen in ons leven. 
Door die principes toe te passen leren we om 
in vrijheid te leven. 

We zijn daarom dan ook reuze benieuwd wat hij ons te vertellen heeft.  Bent 
u ook zo benieuwd? Dan bent u weer welkom in “Gebouw Irene” aan de 
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer.  
De aanvang is 19.30 uur met koffie of thee en de studie begint om 20.00 uur.  
 


